
De avond van 11 februari 2020. 

Op deze avond werden de opnames vertoond van de reeds eerder afgenomen interviews. Er 

zijn verschillende groepjes gevormd, waarbij om beurten leden uit die bepaalde groep elkaar 

een interview afnamen. 

Jan Catsburg voelde Piet Jannes aan de tand over zijn leven en werken in Oostzaan. 

Waarna de beurt aan Piet was om Jan te overvragen. Han Muijzert had zich laten 

interviewen door Zaanstad TV over het plaatsen van een klok in het vroegere gemeentehuis 

van Wormerveer.  

 

Daarna was het de beurt aan de groep Dini. Zij vroeg Koos over zijn leven in oorlogstijd, 

waarna het de beurt was aan Koos om alles te weten te komen van Dini. Dit werd een soort 

sprekende encyclopedie  over tuinieren.  

 

Hans van Duijn werd door Rob doorgezaagd over voetbal, waarbij we een kijkje kregen in 

het sportieve leven van Hans. Hans op zijn beurt liet Rob vertellen over zijn motor, een Moto 

Guzzi en zijn reis hierop naar Italie. Jaarlijks kunnen bezitters van dit motormerk een bezoek 

aan de fabriek hiervan brengen, op de motor natuurlijk. Na dit gebeuren werd een proef 

genomen met een wandelend camera waarbij Arend werd geïnterviewd. Hij vertelde over zijn 

leven in Afrika. De montage echter werd een hilarische gebeurtenis. Tussen dit 

vraaggesprek door zagen we beelden van leden die heel ergens anders verbleven en ook 

niets te maken hadden met bovenstaand gebeuren. De humor ligt in de montage………. 

Niek gaf zijn leven prijs aan Anneke welke laatste door Mary aan de tand werd gevoeld. Niek 

liet Mary vertellen over haar leven tot nu toe. 

 

Samenvattend een leuke en leerzame opdracht. Het werd eens te meer duidelijk, dat zo 

maar even uit de losse pols vragen stellen niet altijd een vlot interview werd. Een gedegen 

voorbereiding lijkt zinvol.  

Mary 

 


