De avond van 12 oktober 2010.

Vanavond gaan we ons bezighouden met het maken van een promo. Ik weet niet waar
“promo” voor staat maar ik neem aan voor “promoveren”. En daar ben ik dus erg slecht in:
tweemaal niet gepromoveerd op de middelbare school en aan het eind zelfs gedegradeerd.

Maar we leven nog, dus opgewekt proberen te begrijpen hoe je een promo maakt. Evert liet
ons verschillende van die dingen zien, maar om tot die hoogte te komen, zal dat veel
hoofdbrekens kosten.

Als opdracht kregen we een film te zien van een man die giga Kerststallen maakt. Hij begint
daarmee al in oktober om daar tegen de Kerst mee klaar te zijn. Hieruit had Evert enkele
scéenes gedistilleerd waaruit we konden kiezen om een promo van te maken.

Aan het eind van de avond kregen we (of je wilde of niet) allemaal een USBstick aan een
kleurig lintje uitgedeeld met hierop reeds alle materiaal wat je nodig had en aan de gang.

Als alles mee zit, mag je misschien de stick wel houden en zo niet dan toch geprobeerd.

Mary



