
Verslag Videoclub op 7 november. 
 
We hebben bezoek van fotoclub Zaanland, de grootte van de club is 13 heren en een dam.  
Zij is inmiddels al 50 jaar lid van Zaanland.  
Meer dan de helft is naar ons gekomen. 
Ieder lid heeft zijn eigen thema’s, zoals natuur, gebouwen, 
maritiem etc. 
Er waren schitterende foto’s te zien, sommige zou je als 
schilderij in de kamer willen hangen. 
Eruit sprong voor mij de zeearend de binnenkant van een schelp en prachtige landschappen. 
 

Ook zij hebben clubopdrachten met als prijs de 
gouden camera. 1x per maand komen ze bij 
elkaar. 
Er wordt gewerkt met o.a. lightroom, fotoshop 
etc.  
We krijgen onverwacht bezoek van een vader 
met zijn zoon.  
Of wij een film kunnen doorhakken!  
 

Advies van Mart aan hen stuur even een mail naar onze club , dan komt het helemaal in orde.  
De fotoclub heeft regelmatig een thema nu was dat blauw, ook weer mooie foto’s.  
Bij de beoordeling in hun club kwam het woord puntenbijters voorbij. 
Na de pauze werd de film TANGO van Mart bekeken, daar werd met bewondering naar 
gekeken.  
 
Als slot kwam de “film” van Hanneke verloop.  
Deze is Audio Visueel, soort van Kijk Kunst. Foto’s met muziek. 
Onze gasten waren daarvan onder de indruk.  
 
Het was een bijzondere en gezellige 
avond. 
 
Dini van der Lans 
 


