
Het was de avond van de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
 
Voor 19:00 uur was Aalsmeer met 7 leden aanwezig om voor ons een prachtig samengesteld 
programma te presenteren.  
Onder het genot van een kopje koffie en een zelf gebakken cake die door mijn kleindochter die 
middag was gebakken, kon de avond beginnen. 
Maar waar waren onze leden? Van Hans en Mart wisten we het al(vakantie) en op de dag zelf kreeg 
ik bericht van Jim en Dini. 
Met Niek voor het licht, Han achter het ‘orgel’, Evert als avondvoorzitter en met Rob en Kees waren 
we met 5 clubleden vertegenwoordigd. 
Omdat er veel te zien te bespreken viel zijn we om 19:30 uur gestart met het programma van 
Aalsmeer. 
Het werd een gezellige avond met veel uitleg van de kant van Aalsmeer en vragen van onze kant. 
Ik wil daarom de leden van Aalsmeer nogmaals bedanken voor het neerzetten van een mooi 
programma en misschien kunnen we volgend seizoen iets terug doen. 
Na afloop hebben we de leden nog een Zaans presentje meegegeven voor de terugreis. 
 
Komende zondag 28 april hebben we het NH’63 Regiofestival in de Stoomhal, zet het in je agenda en 
kom langs, start 13:00 uur 
 
Zie jullie zondag, 
Evert  
 
 

 
 
 
 


